
 

Dag jongens en meisjes 

Als je goed luistert hoor je in de preek de dominee de 

blauwe zinnen zeggen. 

Probeer maar goed te luisteren en onderstreep de 

dikgedrukte woorden. Succes. 
 

 

Bij Jezus horen? 

Wat is mijn geloof eigenlijk waard? 

Jezus kiest Saulus 

Saulus was een fanatieke farizeeër 

volgelingen van Jezus  

in Jeruzalem voor het gerecht te brengen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoort hij: Ik ben Jezus, die jij vervolgt 



 

 
In Damascus blijft hij drie dagen blind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

in een visioen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

een zekere Ananias, een volgeling,  

hem de handen zal komen opleggen  

om hem te genezen. 

 



 

 

Met een dubbel visioen (= een dagdroom). 

de man die de volgelingen van Jezus al zoveel kwaad 

gedaan had, wordt nu hun bondgenoot? 

 

Hij noemt Saulus daar de kruik die hij gekozen heeft  

om daarin zijn naam te vervoeren naar volken en 

koningen 

 

Saul, broer! 

Ananias legt zijn handen op Saulus’ hoofd als  

hij hem groet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus laat hem via Ananias delen in  

de helende kracht van zijn liefde 



 

 

Hij wordt gedoopt en vertelt overal in Damascus dat 

hij gezien heeft dat Jezus de Zoon van God is. 

 

om met Christus voor God te leven als een  

instrument om goed te doen. 

 

Zijn toewijding aan Jezus geeft ook ergernis bij  

de mensen 

 

‘Saul, broer’ – die groet deed het licht aan in het  

leven van Saulus. 

 

Maar zelfoverwinning voelt juist als een nederlaag. 

 

Ik ben er voor jou, zegt Jezus, 

 

ik kom met de liefde van mijn Vader in jouw leven  

wonen 

 

Jij hoeft niet sterk te zijn. Ik ben er. 

 

 

Amen 
 


