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Opwekking 625 - Wat een liefde

Bij U ben ik thuis,

Bij U ben ik veilig.

In U is mijn huis,

In U ben ik heilig, in U.

Bij U vind ik troost,

Bij U kan ik huilen

In U vind ik rust

In U kan ik schuilen, in U

U neemt mij in uw armen
En droogt mijn tranen af.
Wat een liefde,

Wat een liefde, 2x
Wat een liefde!

Bij U is het goed,

U geeft mij uw zegen.

In U is mijn hoop,

In U zijn mijn wegen, in U.

U hebt Uzelf

Voor mij gegeven.

In U kan ik zijn,

In U kan ik leven, in U.

Ik hoef niets te verbergen,
Want U wijst mij niet af.

Wat een liefde,
Wat een liefde, 2X
Wat een liefde!

En dat ik steeds

Terug mag komen,

Ook als ik ver ben afgedwaald.
En U mij altijd wilt vergeven
Wanneer ik heb gefaald.

Dat is liefde,
Dat is liefde, 2X
Dat is liefde!

U bent liefde,
U bent liefde, 2X
U bent liefde!

U bent liefde,
U bent liefde!



Lezen Matthelis 19:1-6

[1] Toen Jezus klaar was met zijn uitleg, ging hij weg uit Galilea. Hij
ging naar Judeaq, door het gebied aan de overkant van de
Jordaan.

[2] Grote groepen mensen gingen met hem mee, en Jezus
maakte de zieken beter.

[3] Toen kwamen er farizeeén bij Jezus. Ze vroegen: ‘Mag een man
om elke reden scheiden van zijn vrouw?’ Ze hoopten dat Jezus iets
verkeerds zou zeggen.

[4] Maar Jezus zei: ‘Jullie weten best dat God bij de schepping een
man en een vrouw maakte.

[5] En God zei erbij: ‘Een man blijft niet bij zijn vader en moeder. Hij
gaat met zijn vrouw leven en ze worden samen helemaal één.’

[6] Ze zijn niet langer twee, maar ze zijn samen één geheel. En wat
God bij elkaar brengt, mag een mens niet scheiden.’



Opwekking 761 - De Heer Is Ons Huis

Zijn grootheid torent uit
Boven alles wat wij bouwen
Zijn liefde gaat veel dieper
Dan elk ander fundament
De muren van zijn trouw
Zijn niet omver te halen

Als alles is vergaan

Wonen wij in Hem

Refrein:
Want de Heer is ons huis
In Hem zijn wij veilig
Van Hem gaan wij uit
Thuis in zijn trouw
Beschut door zijn waarheid
Hij is ons huis

De Heer is ons huis

De wanden zijn bekleed

Met de luister van zijn schoonheid
Zijn heil vervult de kamers

Waarin wij geborgen zijn

De wijsheid van zijn Woord

Schijnt als helder licht door duister
Genade is een deur

Die altijd openstaat

Refrein 2x



De Heer is ons huis

En onder ons zijn eeuwige armen
De vaste grond waarop wij staan
Machtige rots

De Heer is ons huis

En onder ons zijn eeuwige armen
De vaste grond waarop wij staan
Machtige rots

De Heer is ons huis

En onder ons zijn eeuwige armen
De vaste grond waarop wij staan
Machtige rots

Machtige rots

de Heer is ons huis

In Hem zijn wij veilig

Van Hem gaan wij uit
Thuis in zijn trouw

Beschut door zijn waarheid
Hij is ons huis

de Heer is ons huis

In Hem zijn wij veilig

Van Hem gaan wij uit
Thuis in zijn trouw

Beschut door zijn waarheid
Hij is ons huis

Hij is ons huis 2x






